


'Mijn tijden zijn in Uw hand'

Een ontzettend lieve man, zorgzame vader
en trotse opa, die met zijn warmte en liefde
ons leven kleur en klank heeft gegeven.

Met liefde en diepe dankbaarheid nemen wij afscheid van

Wilhelm Adriaan Tamse
Dankbaar voor zijn geloof, liefde, zijn kracht,
zijn humor - _ Wlll _
en voor de muziek die altijd in hem zat en

om hem heen was.

Zijn leven klonk als een melodie 6 maart 1958 23 oktober 2025
die Dlijft nagalmen in ons hart,
zacht, herkenbaar en vol gevoel.

Renée

Zijn toon zal nooit verstommen,
want in elke herinnering
klinkt zijn muziek verder.

Karsten en Mirella
Maylea
Emilia

Renso en Marjolein
Valentijn

Will is overgebracht naar crematorium en uitvaartcentrum Monuta Memoriam,
Langenhorst 100 te Rotterdam, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren donderdag 30 oktober
van 11.30 tot 12.20 uur in de Groene Tuinkerk, Groene Tuin 353 te
Rotterdam, waarna om 12.30 uur de dankdienst voor zijn leven zal worden
gehouden.

Na de dienst zullen wij hem in besloten kring naar het crematorium begeleiden,
waarna de familie weer terugkomt naar de kerk voor een samenzijn.
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